Waar was Ad Bruijns?

Vorige week donderdag rekende menigeen op een rechtstreeks duel tussen Ad Bruijns en Kees van
Hogeloon, van cruciaal belang voor het clubkampioenschap van Eeuwig Schaak dit seizoen. Bussen
vol fans van beide schakers waren aangerukt, speciale tribunes waren neergezet en de pers uit heel
Nederland en omstreken zat klaar voor het duel. Maar wat bleek? Ad Bruijns had zich afgemeld.
Geen confrontatie tussen Ad Bruijns en Kees van Hogeloon dus, maar het alternatief was ook de
moeite waard. Kees van Hogeloon speelde met zwart tegen Jan Rijkse en dat duel werd ook een
verhaal op zich. Bij winst van Jan Rijkse zou Ad een klein beetje inlopen, bij remise zou Kees een
klein beetje op Ad uitlopen en bij winst van Kees was het clubkampioenschap ineens heel dichtbij
voor Kees. Na een zeer onorthodoxe opening (1.e4,c5 2.¢3,d5 3.d3,dxe4 4.dxe4,Dxd1+ 5.Kxd1) gaf
Jan Rijkse de rochade op, maar was het Kees, die in grote problemen kwam. Net toen Jan de beslis-
sende slag leek te slaan, koos hij net niet de optimale afwikkeling en kon Kees het allemaal net ver-
dedigen. Daarna kreeg Kees kansen, toen Jan zijn paard naar a8 stuurde in de hoop een pion te kun-
nen winnen. Kees had het paard kunnen insluiten en winnen, maar liet het beestje ontsnappen en
uiteindelijk werd de partij remise. Bij de achtervolgers deed Gerard Snoeijs goede zaken door van
Patrick Heijnen te winnen.

Maar waar was Ad Bruijns nou? Lag hij lekker te genieten van het mooie weer? Geenszins! Ad
Bruijns was in Waalwijk, waar het Nederlands schaakkampioenschap voor de jeugd in de E-catego-
rie werd gehouden. Hij zette zijn kansen op prolongatie van het clubkampioenschap op het spel om
het NK jeugd in goede banen te leiden en daar alvast de stukken op te zetten, zodat de kinderen daar
de volgende dag aan de slag konden. Egoisme is Ad vreemd. Het schaakplezier van de kinderen
gaat voor alles. Voor zulke mensen zou je een standbeeld neer moeten zetten!
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Op dat NK voor de E-jeugd waren mooie dingen te zien. Prachtige offers en combinaties van
piepjonge, maar zeer getalenteerde kinderen. Winnaar werd de 10-jarige Ansh Jakhari. Kijk eens
wat hij hier met wit doet in zijn partij tegen Arvo Boonen.

l.e2-e4,e7-e5 2.Pgl-4,Pb8-c6 3.Pbl-c3,Pg8-f6 4.d2-d4,e5xd4 5.Pf3xd4,L{8-c5 6.Pd4xc6,b7xc6d
7.Lf1-¢4,0-0 8.0-0,Lc8-b7 9.Lc1-g5,Lc5-e7 10.e4-e5,Pf5-d5 11.Lg5xe7,Pd5xe7 12.Dd1-g4,d7-d5
13.e5xd6 e.p., ¢7xd6 14.Tal-d1,d6-d5 15.Lc4-d3,f7-15 16.Dg4-b4,Dd8-c7 17.Tfl-el,c6-c5 18.Db4-
h4,Pe7-g6 19.Dh4-g5,d5-d4 20.Pc3-b5,Dc7-¢6 21.Ld3-c4+,Kg8-h8 22.Tel-e6,Dc6-d7



23.Te6xg6!,h7-h6 (23...,hxg6 24.Dhd#!) 24. Td1-d3!,5-f4 (24... hxgS 25.Th3#!) 25.Tg6-d6,Dd7-d8
26.Td6xh6+!,g7xh6 27.Dg5xh6 mat.

Schitterend gespeeld, en dat voor een 10-jarig manneke!
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Ansh Jakhari (foto: Ad Bruijns)



